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Orgelspel bij binnenkomst   

Welkom door de ouderling  

Aandacht voor de symbolische schikking : Joop Verschoor 

We gaan staan 

Zingen lied 272, 1-4 Wij zoeken in uw huis uw aangezicht 

Wij zoeken in uw huis uw aangezicht, o Here. 
Naar vrede smachten wij, naar stille innigheid. 
Laat ons van Jezus zelf, die op een berg klom, leren 
alleen te zijn met U die geest en waarheid zijt. 
 
Maar Jezus weend´ en bad, alleen, omdat de mensen 
als schapen dwalen waar geen herder ’t oog op richt. 
Verlos ons in zijn naam van onze ijd´le wensen. 
Voor een gesloten hart blijft ook de hemel dicht. 
 
Heer, wij gedenken U; laat ons dan nooit vergeten 
de mensheid zonder God, de mensheid zonder brood. 
Het bloed van Abel roept nog steeds tot ons geweten. 
Wie ’t zingend overstemt is Kaïns deelgenoot. 
 
De Heiland op de berg, alleen met God zijn Vader, 
vernam de stem van ’t leed die van de aarde schreit. 
Heer Jezus, maak uw kerk tot hoorder en tot dader, 
opdat de wereld weet van uw barmhartigheid. 

 
Votum van vertrouwen  
 

We gaan zitten 

Als gebed van toenadering zingen we lied 836, 1.2.4  o Heer die 

onze Vader zijt 
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O Heer die onze Vader zijt, 
vergeef ons onze schuld. 
Wijs ons de weg der zaligheid, 
en laat ons hart, door U geleid, 
met liefde zijn vervuld, 
met liefde zijn vervuld. 
 
Geef dat uw roepstem wordt gehoord, 
als eenmaal bij de zee. 
Geef dat ook wij uw nodend woord 
vertrouwen, volgen ongestoord, 
op weg gaan met U mee, 
op weg gaan met U mee. 
 
Leg Heer uw stille dauw van rust 
op onze duisternis. 
Neem van ons hart de vrees, de lust, 
en maak ons innerlijk bewust 
hoe schoon uw vrede is, 
hoe schoon uw vrede is.    

 

Kyriegebed  

Het koor zingt: An Irish blessing 

Vertaling: 
Dat de weg zich verheft om je te ontmoeten. 
Dat je altijd de wind in de rug hebt. 
Dat de zon warm op je gezicht schijnt, 
de regens zacht op je velden neerdalen. 
En dat, tot we elkaar weer ontmoeten, 
God je koestert in de palm van zijn hand. 
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Verbintenis, presentatie en zegening door ds. Kick Bras 

Lieve aanwezigen, de kerk wil een gemeenschap zijn van mensen 

die zich geraakt voelen door Gods Heilige Geestkracht. In dit licht 

komen mensen samen om met elkaar Gods liefde te ervaren en 

te delen. Aangeraakt door het Goddelijke en het wezen van 

Christus wil de kerk een ruimte zijn in de wereld waar iedereen 

ten diepste gezien en gekend, gewaardeerd en gezegend wordt.     

Om de kerk bij haar roeping in de wereld te bewaren zijn haar 

ambtsdragers gegeven die door hun inzegening de gaven van de 

Heilige Geest hebben ontvangen. Eén van de ambten van de kerk 

is die van de predikant.  

Stephan, met 13 jaar voelde je tijdens het afleggen van je 

belijdenis een intense roeping om predikant te worden. Je bent 

niet dogmatisch, maar je voelt dat je al als kind werd aangeraakt 

door Gods heilige liefde en geestkracht. Als predikant wil je 

mensen helpen om zich open te stellen voor de diepe kern van 

het leven, de transcendentie van het bestaan.  

Op 1 november 1998 werd je bevestigd in de kerkelijke 

gemeente van Een-Norg-Veenhuizen. Van 2002-2014 was je 

verbonden aan de gemeente Beverwijk-Wijk aan Zee en van 

2014 -2025 diende je de gemeente van Leiderdorp. Nu wij jou 

hier in de protestantse gemeenten van Rotterdam IJsselmonde 

en Bolnes bevestigen willen we eerst aan de voorzitter van beide 

kerkenraden vragen:  

Zijn er wettige bezwaren ingebracht bij de kerkenraad die de 

komst zouden verhinderen? 

Antwoord voorzitters IJsselmonde en Bolnes. Er zijn geen 

wettige bezwaren ingebracht.  
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Vraag aan gemeente: Gemeenten van Rotterdam IJsselmonde 

en Bolnes, belooft u Stephan in uw kring te ontvangen, hem te 

omringen met uw medeleven, te dragen in uw gebeden en met 

hem mee te werken aan de opbouw van de gemeenten? Wat is 

daarop uw antwoord?  

Gemeente: Ja.  

Vraag aan Stephan:     

Stephan, je zult nu verbonden worden aan deze gemeenten van 

Christus. Als predikant zijn jou de taken toevertrouwd om in ons 

midden het evangelie te verkondigen, de doop te bedienen en 

het Heilig Avondmaal te vieren. Ons hoop te schenken en te 

onderwijzen en mensen bij te staan. Je hebt beloofd om de kerk 

voor te gaan in het leven uit de Geest en in het vertrouwen op 

het koninkrijk waarop God zal zijn in alles en iedereen.  

De gemeenten van Bolnes en IJsselmonde hebben jou gevraagd 

om hun predikant te zijn. Voel jij jezelf door God geroepen, wil jij 

samen met de gemeenten luisteren naar het woord van God, wil 

je met liefde onder ons werkzaam zijn, beloof je betrouwbaar te 

zijn in je werk en te zwijgen over alles wat je in vertrouwen 

wordt verteld? 

Stephan: Ja, dat beloof ik.    

Laat ons bidden: Eeuwige God en Vader, zegen het dienstwerk 

van Stephan als predikant in deze gemeenten. Dat hij zich 

gedragen mag voelen door uw Geest en door de liefde van de 

gemeenten. Zegen het dienstwerk van Stephan opdat hij dicht bij 

de mensen kan staan en hen kan raken met uw evangelie. Moge 

uw Heilige Geest hem beschermen op zijn weg en bij zijn 

bijzondere opdracht. Zegen ook de kerkelijke gemeenschappen 

van IJsselmonde en Bolnes dat ze zich openen voor uw heilige 
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aanwezigheid, dat zij geraakt worden door uw Geest en dat er 

een voortdurende vruchtbare en opbouwende wisselwerking mag 

zijn tussen Stephan en uw gemeenten. Mogen wij, zoals Paulus 

dat in zijn brief aan de Efeziërs schrijft, onze knieën buigen voor 

de Vader, die de vader is van elke gemeenschap in de 

hemelsferen en op aarde. Amen.  

(Zachte achtergrondmuziek) 

Inzegening Stephan met handoplegging  

Stephan, ik ga je zegenen met de woorden van Paulus uit zijn 

brief aan de Efeziërs: moge God vanuit zijn rijke luister jouw 

innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn Geest zodat 

door jouw geloof Christus kan wonen in je hart en je geworteld 

en gegrondvest blijft in de liefde. Dan zal jij met alle heiligen de 

lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen, 

ja de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat, 

opdat jij zal volstromen met Gods volkomenheid. Moge je in 

nederigheid, liefde en invoelingsvermogen steeds weer luisteren 

naar de heilige Geestkracht en moge jouw ambt in deze 

gemeenten gezegend zijn. Amen.  

 

Het koor zingt Onze Vader verborgen  

Tekst: Huub Oosterhuis, muziek: T. Löwenthal 

Onze Vader verborgen  
uw naam worde zichtbaar in ons 
uw koninkrijk kome op aarde 
uw wil geschiede,  
een wereld met bomen tot in de hemel,  
waar water schoonheid, en brood  
gerechtigheid is, en genade –  
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waar vrede niet hoeft bevochten  
waar troost en vergeving is  
en mensen spreken als mensen  
waar kinderen helder en jong zijn,  
dieren niet worden gepijnigd  
nooit één mens meer gemarteld,  
niet één mens meer geknecht.  
 
Doof de hel in ons hoofd  
leg uw woord op ons hart  
breek het ijzer met handen  
breek de macht van het kwaad.  
 
Van U is de toekomst  
kome wat komt.  
 

Gebed van de zondag  
 

Gesprek met de kinderen, zij nemen het licht ontstoken aan de 

Paaskaars mee naar hun eigen ruimte 

Lied 103 C, 1-4  Loof de Koning heel mijn wezen 

Loof de koning, heel mijn wezen, 
gij bestaat in zijn geduld, 
want uw leven is genezen 
en vergeven is uw schuld. 
Loof de koning, loof de koning, 
tot gij Hem ontmoeten zult. 
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Loof Hem als uw vaderen deden, 
eigent u zijn liefde toe, 
want Hij bergt u in zijn vrede, 
zegenend wordt Hij niet moe. 
Loof uw Vader, looft uw Vader, 
tot uw laatste adem toe. 
 
Ja, Hij spaart ons en Hij redt ons, 
Hij kent onze broze kracht. 
Hij bewaart ons, Hij ontzet ons 
van de boze en zijn macht. 
Loof uw Heiland, loof uw Heiland, 
die het licht is in de nacht. 
 
Snel vergaan de mensenkinderen 
als de bloemen op het veld. 
God alleen is onverminderd 
steeds dezelfde sterke held! 
Loof de Heer van dood en leven, 
Hem die onze dagen telt. 
 

Lezing uit Efeziërs 3, 14-19  door de lector 

Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader, die de vader is 

van elke gemeenschap in de hemelsferen en op aarde. 

Moge Hij vanuit zijn rijke luister u innerlijke kracht en 

sterkte schenken door zijn Geest, zodat door uw geloof 

Christus kan gaan wonen in uw hart, en u geworteld en 

gegrondvest blijft in de liefde. Dan zult u met alle heiligen 

in staat zijn de lengte en de breedte, de hoogte en de 

diepte te begrijpen, ja de liefde van Christus te kennen die 

alle kennis te boven gaat, opdat u geheel vervuld zult 

raken van de volheid van God. 
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Lied 150 a, 1-4 Geprezen zij God 

Geprezen zij God! Gij engelenkoor 
dat steeds naar Hem hoort, prijs Hem om zijn Woord! 
Gij hemelen, loof Hem wiens hand alles schiep, 
die allen daarboven tot dankzegging riep. 
 

Geprezen zij God! Gij allen op aard, 
aanbid Hem die u als kinderen aanvaardt. 
Loof Hem die uw Heer is met juichende stem. 
Beantwoord zijn liefde: leef altijd voor Hem! 
 

Geprezen zij God! Laat alles wat leeft 
nu zingen voor Hem die alles ons geeft. 
Laat jubelen het orgel, laat harp en trompet 
de glorie doen klinken van Hem die ons redt. 
 

Geprezen zij God! Ons lied is gewijd 
aan Hem die altijd ons helpt en geleidt. 
Om zijn goede schepping, om hemels genot, 
zijn gunst en vergeving: geprezen zij God! 

 

Overdenking 

Muzikaal intermezzo met solozang : Make me a channel of your 

peace 

Vertaling: 

Maak mij een werktuig van uw vrede, 

waar haat is, dat ik liefde ben, 

vernedering dat ik daar zal vergeven, 

waar tweedracht, dat ik eenheid breng, 

waar dwaling is, laat mij daar waarheid spreken, 
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waar twijfel, dat vertrouwen komt, 
waar wanhoop heerst, dat ik daar hoop breng, 
waar het duister, daar zij het helder licht. 
Dat ik niet kom om troost, maar om te troosten. 
Dat ik niet vraag om liefde maar zal geven. 
Want in het geven is het ontvangen, 
in sterven staat het leven op. 

 

Lied 840, 1-3  Lieve Heer, Gij zegt ‘kom’ en ik kom 

Lieve Heer, Gij zegt ‘kom’ en ik kom – 
want mijn leven is onder de macht gesteld 
van de Heer die mijn dagen en nachten telt 
en de Heer zegt ‘kom’ en ik kom. 

 

O mijn God, Gij zegt ‘ga’ en ik ga, 
Gij zegt ‘ga’ en ik ga, laat mij niet alleen, 
wees het woord in mijn vlees en de geest om mij heen, 
wees de adem waaruit ik ontsta. 

 

Want o Heer, ik zeg ‘kom’ en Gij komt, 
ik zeg ‘kom’ en Gij komt en uw bloed wordt wijn 
en uw lichaam brood voor wie hongerig zijn 
en uw naam wordt een lied in mijn mond. 

 

De kinderen komen terug   

Gebeden, stilte, Onze Vader 

Aankondigen collecte  

We gaan staan 
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Lied 858, 1-4 Vernieuw in ons, o God 

 
           Ver-nieuw in ons, o    God     

 
            uw   lief-de,   len -te – licht. 

 
           Her- stel  ons naar uw beeld en strijk 

 
  het kwaad uit ons gezicht. 

 
 
Beadem ons, o Geest, 
met wonderlijke kracht, 
dan opent zich het leven weer, 
een bloem in volle pracht. 
 
Geef ons, o Christus, deel 
aan levenslang geluk. 
Gedoopt in U, een nieuw bestaan – 
dat slaat geen dood meer stuk. 
 
Drie-enig God, vervul 
wat U ons hebt beloofd, 
na al ons zoeken U te zien, 
dan staan wij oog in oog. 
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Zegen van St. Patrick 

Lied 416, 1-4 Ga met God 

Voorganger zingt de eerste regel van elk couplet alleen   

Ga met God en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen 
met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn: 
bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn: 
in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 

We gaan zitten en luisteren naar de diverse sprekers. 
 
Aansluitend bent u van harte welkom bij de receptie. 
 


